
 

Afscheid nemen doet pîjn, 

maar nu ben je bij onze Pa. 

Wat zullen we jullie missen. 

 

Heden is van ons heengegaan 

mevrouw 

Eliane Van der Perre 
 

Weduwe van de heer 

Judo Philip De Coen  (†2014) 

 

geboren te Strijtem - Roosdaal op 20 augustus 1942 

en, gesterkt door haar geloof, overleden 

in WZC Onze-Lieve-Vrouw te Pamel - Roosdaal 

op 3 april 2017. 
 

De crematie heeft vooraf plaatsgevonden. 

 

De afscheidsplechtigheid met gebedsvoorganger 

zal plaatsvinden in de aula van crematorium 

Daelhof, Erasmuslaan 50 - Cargovil 

te Zemst op zaterdag 8 april 2017 om 10 uur. 
 

Samenkomst in de wachtzaal van 

het crematorium vanaf 9.45 uur. 
 

De asurn van Eliane zullen we bijzetten in het 

urnenveldgraf op de begraafplaats te Roosdaal - Lostraat 

op zaterdag 8 april om 13 uur.  

 

 

 

 

Dit melden u in stil verdriet: 

 

Geert en Josiane De Coen - Van Laethem,  

                    haar kinderen; 

Glenn en Kato De Coen - De Clerck en zoontje Mille, 

Kim en Jeanie De Coen - Van Nimmen, 

                                       haar kleinkinderen en achterkleinzoontje; 

De families Van der Perre en De Coen. 

 

 

 

 

Een bijzonder woord van dank aan: 

 

Dokter Karel De Pever, 

de thuisverpleegsters Leen en Marleen, 

alsook dank aan het verplegend en verzorgend personeel  

van WZC Onze-Lieve-Vrouw te Roosdaal voor de 

toegewijde zorgen die Eliane mocht ontvangen.    
 

 

 

 

Rouwadres: familie Eliane Van der Perre  

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

 

Digitaal condoleren via 

www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 
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