
 

 

 

 

 

 

Bedroefd om zijn heengaan,  

maar met een grote dankbaarheid om alles wat hij voor ons  

heeft betekend, melden wij het overlijden van 

 

de heer 
 

Jean De Groodt 
 

gewezen lid van verschillende culturele verenigingen 

fervent duivenliefhebber 

 

echtgenoot van mevrouw Martha Dedobbeleer 
 

geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek op 20 februari 1932  

en overleden in het WZC OLV te Roosdaal op 13 april 2021, 

gesterkt door de ziekenzalving. 

 
 

Wij nodigen u uit om het afscheid van Jean dat plaatsvindt 

in het crematorium Siesegem te Aalst op woensdag 21 april 2021  

om 10.30 uur via live streaming te volgen. 

 

Inloggen voor deze live streaming kan u via de link 

https://crematoriumsiesegem.livestream.fdesigner.eu/login 

met als logincode: DGJ1606 
 

 

We zullen de assen 

van Jean uitstrooien op de strooiweide 

van de begraafplaats te Roosdaal-Lostraat. 

Dit melden u diepbedroefd: 
 

Martha Dedobbeleer,                                                     zijn echtgenote; 
 

Rudy en Patricia De Groodt - Supply, 

Albert en Cathy De Groodt - Durant, 

        zijn kinderen; 
 

Maarten De Groodt, 

Stijn De Groodt, 

          zijn kleinkinderen; 
 

Delen in dit verdriet: 

zijn schoonzussen, schoonbroers, neven, nichten, 

de families De Groodt, Dedobbeleer, Verlie en Segers. 
 

 

 

 

Met dank aan het artsenteam Borchtlombeek,  

de directie, het verplegend en verzorgend personeel, alsook  

de vrijwilligers van het WZC OLV te Roosdaal voor de liefdevolle  

verzorging die Jean mocht ontvangen. 

 

Speciale dank aan zijn neefje Bart. 

 

U kan Jean nog een laatste groet brengen                                             

in het rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115 te Roosdaal                         

op maandag 19 april van 18.30 uur tot 19 uur. 

 
 

 

 

 

 

 

Schriftelijk condoleren: familie Jean De Groodt 

p/a Rouwcenter Segers, Kwinkeleer 115, 1760 Roosdaal. 

Digitaal condoleren via 

www.rouwcentersegers.be - rubriek condoleren. 

Je hebt gevochten, je hebt gestreden.  

Nu is het leed geleden.  

Slaap zacht.  

Je blijft voor altijd in ons hart. 


